Wanneer je iemand verliest die je dierbaar is,
verandert dat je leven.

Maar nooit verdwijnt diegene uit je hart,
want alle herinneringen zijn gebleven.

Na een schoon en lang leven
is zacht van ons heengegaan

Jeanne Van der Mast

&
Marcel Van de Weyer (t2006)

Zij werd geboren te Essen op 19 maart 1925
enisin het WZC De Bijster te Essen
rustig ingeslapen op 11 november 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons ma, de bomma tijdens de uitvaartdienst
in de kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert
op zaterdag 16 november 2024 om 14.30 uur,
waarna we haar te ruste leggen bij ons pa, den bompa
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst in de kerk.

Rouwadres: Familie Van de Weyer - Van der Mast
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via www.begrafenissenhensen.be

Zij zal altijd verder leven in de harten van:

Tikke en Jokke Van de Weyer - Hennekam
Wouter en Caelia
Felicity en Evaline
Amber en Steven
Ferre en Bea

Tisha Van de Weyer en Guy Vandermast
Els
Annelies en Gert
Seppe en Warre

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Victor Van der Mast
haar broer

Delen mee in dit verdriet:

De neven en nichten.

De families Van der Mast, Van de Weyer,

Van Laerhoven, Gotink.

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



